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DE LIUNBAANKERK

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK AALSMEER

Visie Als Christelijke Gereformeerde Lijnbaankerk willen wij in Aalsmeer
een gemeente zijn die zich van harte inzet om mensen, van binnen en van
buiten, God en elkaar te laten ontmoeten én dienen én liefhebben. Alles wat
wij doen staat in dit teken.

LITURGIE 24 DECEMBER 2017

4° zondag van Advent

Nu online meeluisteren? Klik hier of later? Klik dan hier.

Liturgie voor de MORGENDIENST
10.00 uur

Thema voor de dienst:

“Kennis is macht.”

Voorganger: ds. Pim Hogenbirk
Organist: Henk Trommel (Haarlem)
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Begroeting

Aansteken 4° adventskaars door
Lotte Kriebel

Gezang 124: 2,3 en 4

Inkeer in stilte
Woord van toewijding
Groet van God

Psalm 85: 3en 4

Gebed van verootmoediging
Gezang 169: 5 en 6

Gebod ter bemoediging
Gezang 127:1,4en 5
Gebed om Woord en Geest

Kindermoment Jolien van der Graaf

Adventsprojectlied: God heeft iets
nieuws bedacht 1,2,3en 4

Kinderen naar de kindernevendienst

Bijbellezing: Lukas 1: 57-80 (NBV)
Lia Koolhaas

Gezang 67: 2en 3

Verkondiging: Lukas 1: 76 en 79c
(NBV) “Kennis is macht.”

Psalm 89: 6 en 7
Voorstellen pastoraal werkers
Opwekking 378: 2 en 3

Gebeden

Collecten 1°%: Diaconie
2% Kindernevendienst

Lied 439: 1 (Liedboek 2013) =
Gezang 126: 1

Zegen

Lied 439: 4 (Liedboek 2013)

Vandaag wordt er geen MIDDAGDIENST gehouden.

Het is de laatste zondag van Advent. We volgen de
verhalen van de kindernevendienst.

Vandaag de geboorte en besnijdenis van Johannes de
Doper.

De bruine Cymbidium stelt Johannes voor; de kleur verwijst
naar de kameelharen kleding die hij later zou dragen. De
twee verschillende grijsbladige plantjes verwijzen naar
Elizabeth en Zacharias , zij waren al oud. Op het leitje staat
de naam van Johannes. Het losse touwtje verbeeldt het
moment dat de mond van Zacharias niet langer gesnoerd
was en hij vervuld werd met de Heilige Geest. Dit wordt
weergegeven door de duif in de ster en het witte
Primulaplantje. Er ligt een mes: dit verwijst naar de
besnijdenis van Johannes. De ontloken bollen
symboliseren het nieuwe begin.

We gaan steeds dichter naar het Kerstfeest toe: de vierde
punt van de ster is verlicht en de vierde kaars wordt
aangestoken.

Colofon:

kerk bereikbaar tijdens de diensten tel. 06 2210 8373

predikant ds. Pim Hogenbirk e-mail: predikant@Ilijnbaankerk.nl tel. 0297 267744
kerkenraad Albert Klomp p/a Lijnbaan 5 1431 CH Aalsmeer

e-mail: scriba@lijnbaankerk.nl tel. 0297 785300

Internet: www.lijnbaankerk.nl, www.facebook.com/lijnbaankerk


http://www.lijnbaankerk.nl/
http://www.facebook.com/lijnbaankerk
https://www.lijnbaankerk.nl/kerkdiensten/online-luisteren
https://www.lijnbaankerk.nl/kerkdiensten/kerkdienst-gemist

