
 

 
 
 
LITURGIE PASSIERONDE WOENSDAG 28 APRIL 2018 19.15 – 19.45 uur  
 
Thema: ‘Het is Volbracht’ 
Muzikale begeleiding: Cees Vrooland  
Bijbellezingen: uit NBV-vertaling 
 
Zingen: Gezang 182 (Liedboek voor de Kerken) 
 
1.Jezus, leven van mijn leven,    2. Gij, o Jezus, hebt gedragen 
   Jezus, dood van mijne dood,       lasteringen, spot en hoon, 
   die voor mij U hebt gegeven,       zijt gebonden en geslagen, 
   in de bangste zielennood,       Gij, des Vaders eigen Zoon, 
   opdat ik niet hoop'loos sterven,      om van schuld en eeuwig lijden 
   maar uw heerlijkheid zou erven,      mij, verloor'ne, te bevrijden, 
   duizend, duizend maal, o Heer,      duizend, duizend maal, o Heer, 
   zij U daarvoor dank en eer!       zij U daarvoor dank en eer! 
 
3.Heer, verzoener van mijn zonden,  4.Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
  Heiland, die mij hebt gezocht,       voor uw bitt're bange nood, 
  die mijn boeien hebt ontbonden,      voor uw heilig, biddend strijden, 
  en voor God mij vrijgekocht,       voor uw trouw tot in de dood, 
  ik, onrein in schuld verloren,       voor de wonden, U geslagen, 
  ben opnieuw in U geboren:       voor het kruis, door U gedragen; 
  duizend, duizend maal, o Heer,     duizend, duizend maal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer!      zij U daarvoor dank en eer! 
 

 
Bijbellezing: Lucas 23: 26-31 
 
Kruisiging en graflegging 
Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad 
binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aandragen. Een grote 
volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem 
weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. 
Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: “Gelukkig 
wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft 
gezoogd.” 
Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvel: “Bedek ons!” 
Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Samen 
met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. 
 
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee 
misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: “Vader, vergeef hun, want ze weten 
niet wat ze doen”. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 

 
 
 
 



Zingen Gezang 189: 1 en 2 

 
1.Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,    2.Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
  hangt ten spot van snode smaders.      en Hij hangt er mijnentwegen, 
  Zoon des Vaders,         mij ten zegen. 
  waar is toch uw almacht thans,       Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
  waar uw goddelijke glans?        en zijn sterven zaligt mij. 
 
Bijbellezing Lucas 23:32-44 
Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: “Anderen heeft hij gered; laat hij nu 
zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!” 
Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan 
terwijl ze zeiden: “Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!” Boven hem was een opschrift 
aangebracht: “Dit is de Koning van de Joden”. 
 
Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: “Jij bent toch de Messias? 
Red jezelf dan en ons erbij!”  Maar de ander wees hem terecht met de woorden: “Heb jij dan zelfs 
geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden 
beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.” En hij zei: “Jezus, denk aan 
mij wanneer u in uw koninkrijk komt”. Jezus antwoordde: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in 
het paradijs zijn.” 
 
Zingen Gezang 46 1,3,5 en 7 
1.Als ik in gedachten sta     3.Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
   bij het kruis van Golgotha,        voor wie Hem gekruisigd had, 
   als ik hoor wat Jezus sprak,        'k weet dan: "Bij de Heiland is 
   voor zijn oog aan 't kruishout brak,      ook voor mij vergiffenis." 
 
5.Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat     7.Op zijn kreet: "Het is volbracht," 
   Hem zijn God verlaten had,        antwoordt mijn aanbidding zacht: 
   'k weet dan, wat mij ook ontvall',       "Jezus, ook voor mij verwierf 
   God mij nooit verlaten zal!        Gij verlossing, toen Gij stierf." 
 
Bijbellezing Lucas 23: 44-56 
 
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 
drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide 
stem: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 
De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: “Werkelijk, deze mens was een 
rechtvaardige!” De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen 
hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. 
 
Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem 
vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. Er was ook een man die Josef heette en 
afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een 
goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had 
ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het 
lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken 
en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. 
 
Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren 
meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ 
lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem.  
Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. 
 
Intermezzo orgelspel Cees Vrooland 
Jezus om uw lijden groot 
 
 



 
 
Toelichting liturgisch bloemstuk    
 
 
 
 
 
 
Gedicht: Het is Volbracht 
 
Door Judas verraden, door mensen geslagen. 
De redder der wereld, door mensen bespot. 
De Heer werd bespuwd en door mensen vernederd, 
terwijl Hij toch zeker de Zoon was van God. 
 
De mensen ze riepen, ze hoonden en schreeuwden. 
De menigte joelde ze dachten niet na. 
"Kruisig Hem, kruisig Hem", werd er geroepen, 
zo werd Hij gekruisigd op bang Golgotha. 
 
Met handen en voeten aan het kruishout genageld, 
moest Hij daar sterven, voor jou en voor mij, 
doorstond Hij het lijden, uit liefde voor mensen, 
daar hangend aan het kruis, gingen uren voorbij. 
 
't Waren uren vol haat, gehoon en bespotting. 
Momenten van pijn, geschreeuw en verdriet, 
tot het moment, dat Jezus het uitriep: 
"Het is volbracht", en Hij het aardse verliet. 
 
Hij heeft het volbracht, voor de mensen op aarde. 
Ja Hij hield het vol en maakte ons vrij. 
Al onze zonden, heeft Hij overwonnen, 
betaalde de prijs, met Zijn bloed ook voor mij. 
 
Gebed 
 
Via Dolorosa  (luisterlied) 
 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat.  
Daar staarden ze Hem na:  
de man die sterven moest op Golgotha. 
  
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
  
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap  
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 
  
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
 
 
Wij verlaten de kerk in stilte 


