
  
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 24 NOVEMBER 2013 

 
 

Liturgie voor de MORGENDIENST 
10.00 uur zondag Voleinding 
 
Thema voor de dienst: 
Reisverhalen: Het einde van de reis? 
Voorganger: ds. Pim Hogenbirk 
Orgel: Cees Vrooland Piano: Esthera Buijs 
Zang: Jolanda Koolhaas en Michelle van Mulken 
Gitaar: André Buijs 

 
Begroeting 

 
Intochtslied: Gezang 289: 1 en 4 

 

Inkeer in stilte 
Woord van toewijding 
Groet van God 

 
Psalm 90: 1 en 2 

 
Gebed ter verootmoediging 

 
Psalm 90: 5 en 6 

 
Gebod ter bemoediging 

 
Opwekking 575 

 
Gebed om Woord en Geest 

 
Opwekking voor Kinderen 134 

 
Kinderen gaan naar de zondagsschool 

 

Lezing:  Deuteronomium32 : 48 – 52 en 
34: 1 – 12 (NBV) Lise Uithol  

 
Psalm 91: 1 en 8 

 

Verkondiging Deuteronomium 34: 6 NBV) 
Thema: Reisverhalen: Het einde van de 
reis? 

 
Opwekking 717 

 

Gedenken van hen die ons zijn 
voorgegaan 

 
Gezang 300: 3 en 4 

 
Gebeden 

 
Collecten 1

e
 Diaconie 2

e
 Eigen jeugdwerk   

 
Kindermoment (Anneke Schouten) 

 
Psalm 103: 1 en 2 

 
Zegen                      (Gezang 456:3) 

 
 

 
 

Liturgie voor de MIDDAGDIENST 
16.30 uur zondag Voleinding 
 
Thema voor de dienst: 
De wet? Het einde!! 
Voorganger: ds. Pim Hogenbirk 
Organist: Henk Trommel 
 

 
Begroeting 

 
Gezang 158: 1, 2 en 3 

 

Inkeer in stilte 
Woord van toewijding  
Groet van God 

 
Psalm 81: 1, 2 en 9 

 
Gebed om Woord en Geest 

 

Bijbellezing:  Deuteronomium  
30:11 -20 (NBG) 

 
Psalm 112: 1 en 2 

 
Bijbellezing:  Romeinen10: 4-13 (NBG) 

 
Gezang 344: 1 en 2 

 

Verkondiging over artikel 25 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis 
Thema: De wet? Het einde!! 

 
Gezang 360: 2 en 3 

 
Gebeden 

 

Collecten 1
e
 Diaconie 

2
e
 Eigen jeugdwerk 

 
Psalm 72: 7 

 
Geloofsbelijdenis 

 
Psalm 72: 6 

 
Zegen 

 
      
 
 
 
     Colofon:  

kerk bereikbaar tijdens de diensten tel. 06 22108373 
predikant ds. Pim Hogenbirk e-mail: predikant@lijnbaankerk.nl tel. 0297 
267744 
kerkenraad Albert Klomp p/a Lijnbaan 5 1431 CH Aalsmeer  
e-mail: scriba@lijnbaankerk.nl  tel. 0297 785300 
Internet: www.lijnbaankerk.nl, www.facebook.com/lijnbaankerk 

 
Visie Als Christelijke Gereformeerde Lijnbaankerk willen wij in Aalsmeer 
een gemeente zijn die zich van harte inzet om mensen, van binnen en van 
buiten, God en elkaar te laten ontmoeten én dienen én liefhebben. Alles wat 

wij doen staat in dit teken. 

Nu online meeluisteren? Klik hier     Of later? Klik dan hier 

http://www.lijnbaankerk.nl/
http://www.facebook.com/lijnbaankerk
http://www.cgk-aalsmeer.nl/kerkdiensten/online/
http://www.cgk-aalsmeer.nl/kerkdiensten/opnames/


 

 

 

 

Uitleg bloemstuk zondag “voleinding”. 
 
De schikking  wordt omgeven door een raamwerk en 
dit verbeeldt de tweede letter uit het Hebreeuws 
alfabet. 
Deze letter heet bét, dit betekent huis. 
Een huis geeft je bescherming van voor, opzij, boven 
en onder. 
Er is een huis voor in en na dit leven. 
 
De kaars bij de opening van het huis symboliseert 
onze dierbaren die dit jaar zijn overleden en die van 
een tijdelijk huis mochten ingaan in het eeuwig huis, 
waar zij leven in het Licht. 
 
Bede: 
 
De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer is achter je om je in Zijn armen te sluiten en 
te beschermen tegen gevaar. 
De Heer is onder je om je te troosten als je verdriet 
hebt. 
Hij omgeeft je als een beschermende muur wanneer 
anderen over je heen vallen. 
De Heer is boven je om je te zegenen. 
Zo zegent God de Vader, Zoon en Heilige Geest jou 
vandaag, morgen en in de eeuwen der eeuwen. 
 
Amen. 
 

 

 


