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Uitleg liturgische schikking 
Het houten frame symboliseert de  
tweede  letter uit het hebreeuwse alfabet 
de letter Beth, wat huis betekent. 
Het stuk is opgebouwd met witte bloemen, 
de kleur van de vreugde. 
  
De stal is een huis van vreugde geworden. 
Een huis vol licht, 
een huis vol vrede, 
een huis vol hoop, 
een huis van vergeving. 
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Alles Wordt Nieuw I, 17: 1,2 en 3 
 
1. De wijzen, de wijzen,  
die gingen samen reizen.  
Vertrouwend op een Koningsster,  
zij wisten niet hoe ver. 

2. Zij volgden het teken,  
de dagen werden weken,  
dan klopt een rijke karavaan  
bij de paleispoort aan. 

 
3. O koning, wil ons horen:  
er is een prins geboren,  
in 't Oosten is zijn ster gezien,  
staat hier zijn wieg misschien? 

 
Introítuslezing: Mattheús 2: 1- 2a  
 

“Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes,  

 kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de  
 pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn  
 gekomen om hem eer te bewijzen.’” 

 
Zingen: Gezang 139: 1 
 

 Komt, verwondert u hier, mensen 
 ziet, hoe dat u God bemint, 
 ziet vervuld der zielen wensen, 
 ziet dit nieuw geboren kind! 
 Ziet, die 't woord is, zonder spreken 
 ziet, die vorst is, zonder pracht, 
 ziet, die 't al is, in gebreken, 
 ziet, die 't licht is, in de nacht, 
 ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
 wordt verstoten, wordt veracht 

 
Bijbellezing: Jesaja 9: 1- 2a 
 

“Het volk dat in duisternis ronddoolt  ziet een schitterend licht.                                                                                                         
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.                              
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het,  “ 

Zingen: Opwekking 527: 1 
 

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held’re morgen aan. 
Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, o nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, o nacht dat Jezus kwam. 

 



Aansteken van de Kerstkaars 
 
Channa: 
Vier kaarsjes branden, het is feest: 
de grote kaars mag aan. 
En met de wijzen zullen wij  
naar de nieuwgeboren Koning zoeken 
gaan. 

Isa: 
Profeten hadden ’t al gezegd: 
de Heer is ons nabij. 
Wij wonen in Zijn vredesrijk 
Die boodschap maakt ons blij! 
 

 
Zingen: Gezang 26: 1(staande) 
 
 Daar is uit 's werelds duist're wolken 

een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 

 
Woord van Toewijding en Groet van God 
 
Zingen: Gezang 124: 1,2 en 4 (staande) 
 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

2. De duisternis gaat wijken 
van d’ eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 
 3.Reeds daagt het in het oosten 
 het licht schijnt overal: 
 Hij komt de volken troosten 
 die eeuwig heersen zal 

 
Gebed van lofprijzing en aanbidding 
 
Bijbellezing: Mattheüs 2: 1- 4 (NBV) 
 
Zingen: Gezang 160: 1 
  
 Komt ons in diepe nacht ter ore: 

de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
God zal ons redden is zijn naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 
hoe 't woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 

 



Zingen: Stapellied, refrein + couplet 1 
 
Refrein: 
Vier profeten laten weten: 
God zal mensen niet vergeten. 
Let maar op, straks wordt het licht 
want de Heer, Hij komt in zicht. 

Zacharia: 
In de stad zal water stromen: 
Koel en fris, als in je dromen. 
Alles anders, stel je voor: 
God wordt koning, licht breekt door. 

 
Bijbellezing 1

e
 Advent: Zacharia 14: 4- 9 (NBV) 

 
Zingen: Elly en Rikkert I, 100: 1 en 2 
 
Een koning is geboren, 
Een koning, een koning. 
Een koning is geboren, 
Heb je 't al gehoord. 
Hij kwam op aarde wonen 
Als baby'tje zo klein. 
Voor alle mensen, ook voor jou 
Wil Hij de koning zijn. 

Waar is Hij dan geboren 
Die koning, die koning. 
Waar is Hij dan geboren. 
Ik denk in een paleis. 
O nee, die koning die ik ken, 
De machtigste van al, 
Die kwam niet in een mooi paleis 
Maar in een arme stal. 

 
Zingen: Stapellied, refrein + couplet 2 
Refrein: 
Vier profeten laten weten: 
God zal mensen niet vergeten. 
Let maar op, straks wordt het licht 
want de Heer, Hij komt in zicht. 

Maleachi: 
Op een dag zal het gebeuren: 
God komt door de tempeldeuren. 
Maak een weg vrij voor de Heer, 
want hij brengt een ommekeer. 

 
Bijbellezing 2

e
 Advent: Maleachi 3: 1- 4 

 
Zingen: Opwekking 595 
 
Licht van de wereld 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen 
Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 
Refrein: Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 

Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
 
Refrein: 
 
En nooit besef ik hoe U leed,    ) 
de pijn die al mijn zonde deed. )2x 
 
Refrein: 

 
  
 



Zingen: Stapellied, refrein + couplet 3 
 
Refrein: 
Vier profeten laten weten: 
God zal mensen niet vergeten. 
Let maar op, straks wordt het licht 
want de Heer, Hij komt in zicht. 

Sefanja: 
Zing een lied, ja, juich van blijdschap 
want ik breng een goede boodschap. 
In de straten is het feest, 
en ja, God lacht nog het meest. 

 
Bijbellezing 3

e
 Advent: Sefanja 3: 14- 20 

 
Zingen: Opwekking 525 
 
Jubel het uit. De Heer is hier;  Jubel het uit. De Heer regeert; 
ontvang het koningskind!  wees blij, verhef je stem! 
Als redder van de aarde  Zing als de schepping juicht, 
geeft Hij het leven waarde.  aanbiddend voor Hem buigt 
Dus hemel en aarde zingt! (2x)  een vreugdelied voor Hem, (2x) 
Dus hemel, dus hemel en aarde zingt!  een vreugde-, een vreugdelied voor Hem 
 

 Zijn koningschap zal eeuwig zijn, 
 rechtvaardig en vol kracht! 
 Laat ieder volk op aarde 
 Zijn heerlijkheid ervaren; 
 de liefde die Hij bracht, (2x) 
 de liefde, de liefde die Hij bracht. 

 
Zingen: Stapellied, refrein + couplet 4 
 
Refrein: 
Vier profeten laten weten: 
God zal mensen niet vergeten. 
Let maar op, straks wordt het licht 
want de Heer, Hij komt in zicht. 

Micha: 
Hij zal van zich laten horen, 
want een Herder wordt geboren. 
Waar is Hij, waar vind je Hem? 
In het kleine Bethlehem! 

 
Lezing 4

e
 Advent: Micha 5: 1- 4 (NBV) 

 
Zingen: Voor u een vraag 
 
1. Voor u een vraag, voor ons een weet, 
het staat in Micha de profeet 
van A tot Z beschreven, 
de plek zelfs aangegeven: 
Bethlehem!  
 
3. Bethlehem, die kleine stad, 
Bethlehem in Juda, 
Bethlehem, weet u dat! 
Het is de stad waar de Koning komt, 
stad waar de Koning komt. 

2. Voor u een vraag, voor ons een weet, 
ja, Micha noemde heel concreet 
al tijden van te voren, 
waar Hij moet zijn geboren: 
Bethlehem! 
 
4. Voor ons geen vraag, het is een weet. 
Het woord van God is up-to-date, 
Wie oren heeft, die hore. 
De Heiland is geboren. 
Halleluja! 



Bijbellezing Kerst: Mattheüs 2: 1- 12 (NBV) 
 
Verkondiging: “Zoekt en je zult…….” 
 
Zingen: Opwekking 523 
 
Laat ieder het horen, dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, de Heer van ’t heelal. 
De engelen meldden, in Efratha’s velden, 
Dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
 

Refrein: Komt, laten wij eren, de Here der Heren. 
  Zo groot van ontferming en van gena. 
  Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven. 
  De Heiland der wereld, halleluja!  
 
En herders, zij kwamen, bij ’n kribbe tesamen, 
Omringden eerbiedig het Kindeke teer. 
De flonk’rende sterre, riep wijzen van verre; 
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. 
 Refrein 
 
In doeken gewonden, voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe het Godd’lijk Kind. 
De sterre gaat stralen, voor wie moe van ’t dwalen, 
Bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt. 
 Refrein 
 
Wil daarom niet klagen, maar dankbaar gewagen, 
van blijdschap en vrede, voor ons bereid. 
Van ’t Kind dat het leven, weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie in eeuwigheid. 
 Refrein. 
 
Gebed van dankzegging 
 
Zingen: Psalm 72: 5 en 6 
 
5. Leve de koning in ons midden,  6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
geef hem Arabisch goud.   zolang de zon verrijst. 
Laten wij daag'lijks voor hem bidden  Zijn koningschap zij ons een teken 
nu hij de scepter houdt.    dat naar Gods toekomst wijst. 
Het veld zal blinken van het koren  Dat opgetogen allerwegen 
Men zal het als een woud   de volken komen saam, 
zelfs op de bergen ruisen horen   elkander groetend met de zegen 
het ganse land is goud    van zijn doorluchte naam. 

 
 
 



De gaven van dankbaarheid:  1
e
 collecte: Familie Sponsorplan Roemenië 

                                                2
e
 collecte: Vieringen 

Tijdens de collecte speelt en zingt de muziekgroep Opwekking 534 
 
Kerstgroet 
1. Je hoeft niet meer naar Bethlehem 
Zoals de herders deden. 
De kribbe en de stal 
Was in een ver verleden. 
 
3. Het is twintig eeuwen geleden 
Dat Jezus werd geboren. 
Hij hoeft jouw geschenken niet; 
Hij wil worden aanbeden. 

2. Je hoeft niet meer naar Bethlehem 
Verlicht te worden door een ster. 
De wijzen volgden met geschenken, 
Zij kwamen van heel ver. 
 
4. Je hoeft niet meer naar Bethlehem. 
Hij klopt nu aan jouw hart. 
Hij geeft jou eeuwig leven. 
Wie wijs is hoort Zijn stem. 

 
Zingen: Gezang 134 en Opwekking 529 
 
1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in exelcis Deo, 
gloria in excelsis Deo.  

 
2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo.   

 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
 

 
Komt, laten wij aanbidden (3x) 
die Koning. 
 
Want u alleen bent waardig, (3x) 
o Koning. 
 
Wij prijzen U voor eeuwig, (3x) 
o Koning 

 
 
 



Zegen 
 
Zingen: Gezang 135: 3 
 

Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
 

 
 
Vanmiddag om 16.00 uur vieren we samen met de kinderen het Kerstfeest. 
Inloop vanaf 15.45 uur met chocomel en glühwein. 
Morgen, 2

e
 Kerstdag, is er om 10.00 uur een Kerstzangdienst met medewerking van 

het koor EVONDO. 
U en jij bent er toch allemaal bij? 
 
 


