
 

 
Visie Als Christelijke Gereformeerde Lijnbaankerk willen wij in Aalsmeer een gemeente zijn 
die zich van harte inzet om mensen, van binnen en van buiten, God en elkaar te laten 
ontmoeten én dienen én liefhebben. Alles wat wij doen staat in dit teken. 

LITURGIE DANKDAG 5 NOVEMBER 2014 
Nu online meeluisteren? Klik hier     Of later? Klik dan hier 

Liturgie voor de AVONDDIENST 
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
19.30 uur 
 
Thema voor de dienst: 
“Genoeg dankbaar of dankbaar voor het 
genoeg?” 
 
Voorganger: ds. Pim Hogenbirk 
Organist: Jan Terlouw 
 

 
Begroeting 

 
Intochtslied Gezang 479: 1, 2 en 4  

 

Inkeer 
Votum 
Groet  

 
Psalm 104: 1 en 9 

 
Gebed om Woord en Geest 

 
Bijbellezing: Prediker 5: 7-19 (HSV)  

 
Psalm 49: 3 en 5 

 

Bijbellezing: 1 Timotheüs 6: 2b-19 
(HSV)  

 
Gezang 48: 2 en 5 

 

Verkondiging over: 1 Timotheüs 6: 8 
Thema: “Genoeg dankbaar of 
dankbaar voor het genoeg?” 

 
Psalm 119: 6, 13 en 62  

 OFFER DER DANKZEGGING 

 

Gebeden: dankzegging ; persoonlijk 
gebed ; gezamenlijk bidden van het 
“Onze Vader” 

 
Gezang 350: 1, 2 en 4 

 

Inzameling van de gaven der 
dankbaarheid 

 
Gezang 488b: 1, 3 en 4 

 
Zegen 

 
Gezang 456: 3 

 
Colofon:  
kerk bereikbaar tijdens de diensten tel. 06 22108373 
predikant ds. Pim Hogenbirk e-mail: 
predikant@lijnbaankerk.nl tel. 0297 267744 
kerkenraad Albert Klomp p/a Lijnbaan 5 1431 CH Aalsmeer 
e-mail: scriba@lijnbaankerk.nl   
tel. 0297 785300 
kopij voor de nieuwsbrief kunt u aanleveren via de scriba 
opgave agendapunten kan via: agenda@lijnbaankerk.nl 
internet: www.lijnbaankerk.nl, 
www.facebook.com/lijnbaankerk 

 
Uitleg liturgisch bloemwerk Dankdag 
De kleur  van het onderliggende kleed is groen, die kleur staat voor: Groei 
Leven Hoop en Toekomst de schikking wijst omhoog, Dankbaarheid aan 
God. 
Er zijn gebogen  ronde bladvormen gebruikt. Deze staan symbool voor onze 
handen waarmee we onze arbeid verrichten. 
In de vaas en op tafel ligt een overvloed van groenten en vruchten. Deze zijn 
het resultaat van onze arbeid, we zijn dankbaar dat we de kracht en de 
middelen krijgen om dat te doen. 
In het stuk zit bittere groente en er ligt een stekelige vrucht, dit wil zeggen 
dat het niet altijd vanzelf gaat. Er zijn een paar lijnen naar beneden geschikt, 
de aarde waarin alles groeit. 
Klimop staat voor Gods eeuwige trouw.  
 

 

http://www.cgk-aalsmeer.nl/kerkdiensten/online/
http://www.cgk-aalsmeer.nl/kerkdiensten/opnames/
http://www.lijnbaankerk.nl/

