LITURGIE KERSTOCHTEND
Nu online meeluisteren? Klik hier
Of later? Klik dan hier
25 december 2014

10.00 uur

Lijnbaankerk Aalsmeer

UITGEREKEND !!

Voorganger Ds. Pim Hogenbirk

Orgel Cees Vrooland
Piano Esthera Buijs
Gitaar André Buijs
Elektrische gitaar Timon Buijs
Saxofoon Francisca Groeneveld
Zang Angelique Brouwer,

Suzette Buijs, Gerda

Gerritsen en Carin
Kinderzang Hagen

Ella Alderden, Femke

Buijs, Imme Buijs,

Ewout Rijm en Anna

Visser

Zingen — Komt allen tezamen (Gezang
138 vers 1 en 4)

Intro — Uitgerekend!!
Zingen — Kom nu is de tijd (Opwekking 539)

Aansteken van de Kerstkaars (Ivo Alderden)

Zingen — Adventslied zondagsschool (Alles heeft

een ritme)

Votum en groet staande

Zingen — Dit is de dag, die God ons
schenkt (Gezang 146 versl en 2)
staande

Lezing — Lukas 2: 6b (Ellen van der Meer)

Zingen — God lof! Nu is gekomen
(Gezang 121 vers 1 en 2)

Lezing — Lukas 1: 26-31, 34-35, 38 Nieuwe
Bijbel Vertaling (Magda Kennedy)

Verkondiging — Uitgerekend!!

Zingen — Geef mij adem (solo Suzette
Buijs)

Lezing — Mattets 1: 19-24 Bijbel in
Gewone Taal (Julia Vermeul)

Verkondiging — Uitgerekend!!

Zingen — Heer, wijs mij uw weg
(Opwekking 687)

Lezing — Lukas 2: 1-5 Bijbel in Gewone Taal
(Martijn Alderden)

Verkondiging — Uitgerekend!!
Zingen — God is getrouw zijn plannen
falen niet (Gezang 304

vers 1,2 en 3)

Lezing — Lukas 2: 6-7 Herziene
Statenvertaling (Ellen van der Meer)

Zingen — Een koning is geboren (Elly
& Rikkert I, 100 vers 1 en 2)

Zingen — Zijn naam is Jezus (Ga je
mee 42)

Zingen — Knoop het in je oren (Tekst
en muziek: Ellen Laninga)


http://www.cgk-aalsmeer.nl/kerkdiensten/online/
http://www.cgk-aalsmeer.nl/kerkdiensten/opnames/

Gebed van dankzegging

De gaven van dankbaarheid

1° Familie Sponsorplan Roemenié
2° Vieringen

Zingen — Hoor, de eng’len zingen de
eer (Gezang 135 vers 1, 3)

Zingen — Komt laten wij aanbidden
(Opwekking 529)

Zingen — Donker de nacht
(Evangelische Liedbundel 100)

Zingen — God zal met ons zijn
(Ga je mee 44)

Zegen staande

Zingen — Ere zij God staande

De kleur van de bloemen en het kleed
zijn wit, de kleur wit betekent o.a.
vreugde.

Boven het stuk hangt een ster ter
herinnering aan de ster, die Jezus
komst aankondigde.

Er ligt ook wat stro en een doek, Jezus
werd gewikkeld in doeken en lag in
een voerbak.

De amaryllissen bovenaan, hebben de
vorm van een trompet, zij roepen uit
dat Christus is geboren!

De betekenis van de chrysant is Licht.
Jezus is de lichtbrenger!

De vorm van het stuk is in een
driehoek, symbool voor de Vader,
Zoon en Heilige Geest.

Colofon:

kerk bereikbaar tijdens de diensten
tel. 06 22108373

predikant ds. Pim Hogenbirk e-mail;
predikant@lijnbaankerk.nl tel. 0297
267744

kerkenraad Albert Klomp p/a Lijnbaan
5 1431 CH Aalsmeer

e-mail: scriba@lijnbaankerk.nl tel.
0297 785300

Internet: www.lijnbaankerk.nl,
www.facebook.com/lijnbaankerk


http://www.lijnbaankerk.nl/
http://www.facebook.com/lijnbaankerk

