
  
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 20 SEPTEMBER 2015 

 
 

Liturgie voor de MORGENDIENST – 15
e
 zondag na 

Pinksteren - 10.00 uur 
1

e
 Themazondag “Jezus volgen – een bewuste keuze!” 

Voorganger: ds. Pim Hogenbirk 
Organist: Cees Vrooland 
Piano: Francisca Groeneveld 
Zang: Gerda Gerritsen, Emma Verkerk 

 
Begroeting 

 
Intochtslied Opwekking 489 

 

Inkeer in stilte 
Woord van toewijding 
Groet van God 

 
Psalm 81: 1, 8 en 11 

 
Gebed om Woord en Geest 

 
Opwekking voor Kinderen 241 

 

Kinderen gaan naar de 
zondagsschool 

 

Bijbellezing: Marcus 1: 14-20 (HSV) 
Peter Alderden 

 
Verkondiging over Marcus 1: 18 (HSV) 

 
Gezang 445: 1 en 2 

 

Bijbellezing: Lucas 5: 1-11 (HSV) 
Peter Alderden 

 
Verkondiging over Lucas 5: 11 (HSV) 

 
Gezang 171: 1 en 3 (melodie Gezang 262) 

 

Bijbellezing: Lucas 14: 27-33 (HSV) 
Peter Alderden) 

 
Verkondiging over Lucas 14: 33 (HSV) 

 
Opwekking 645 

 
Gebeden 

 

Collecten 1
e
 Noodhulp vluchtelingen 

2
e
 Eigen Jeugdwerk 

 
Kindermoment Nathan van der Maarl 

 
Themalied “Simpelweg volgen” 

 
Bijbelstudieboekje 

 
Opwekking 680 

 
Zegen 

 
Gezang 449: 4 en 5 

 

 
 

Liturgie voor de MIDDAGDIENST – 15
e
 zondag na 

Pinksteren 
14.00 uur – Afsluiting 1

e
 Themazondag “Jezus volgen – 

een bewuste keuze!” 
 
Voorganger: ds. Pim Hogenbirk 
Pianist: Arie Maarten Piet 
 

 
Begroeting 

 

Opwekking 281, 609 
Opwekking voor Kinderen 27b 

 
Gebed  

 
Gezang 473: 1, 2, 4 en 10 

 
Zegen 

 
Themalied: Simpelweg volgen 

 
Jezus volgen 
We zien op de plank een 
kronkelend pad: Jezus 
volgen gaat vaak niet over 
rechtgebaande wegen. Er 
liggen stenen: de 
obstakels waar we in ons 
geloof mee te maken 
krijgen. Langs het pad 
staan allemaal 
verschillende vaasjes met 
verschillende bloemen: 
dat zijn wij, allemaal een 
verschillende achtergrond 
en verschillend in ons 
denken. Wie goed kijkt, 
ziet in de vaasjes ook 
takjes met verschillende 
vruchtjes, bessen en 
zaaddoosjes: dat 
verbeeldt ons leven als we vrucht gaan dragen. 
Aan het eind van het pad staat een witte roos: Jezus. En het 
kruis: zonder dat zouden we nergens zijn. 
Het kleed is groen: de kleur van de hoop.  
Verspreid in de kerk staan vaasjes met bloemen: het zijn de 
gemeenteleden, die ieder op hun beurt verschillende taken 
doen en zo samen de gemeente vormen. Het staat ook 
feestelijk. We beginnen met elkaar aan een nieuw jaar. 
FEEST. 

 
 

Colofon:  
kerk bereikbaar tijdens de diensten tel. 06 22108373 
predikant ds. Pim Hogenbirk e-mail: predikant@lijnbaankerk.nl tel. 0297 
267744 
kerkenraad Dirk Koolhaas p/a Lijnbaan 5 1431 CH Aalsmeer  
e-mail: scriba@lijnbaankerk.nl  tel. 0297 320014 
Internet: www.lijnbaankerk.nl, www.facebook.com/lijnbaankerk 

 
Visie Als Christelijke Gereformeerde Lijnbaankerk willen wij in Aalsmeer 
een gemeente zijn die zich van harte inzet om mensen, van binnen en van 
buiten, God en elkaar te laten ontmoeten én dienen én liefhebben. Alles wat 

wij doen staat in dit teken. 

Nu online meeluisteren? Klik hier     Of later? Klik dan hier 

http://www.lijnbaankerk.nl/
http://www.facebook.com/lijnbaankerk
http://www.cgk-aalsmeer.nl/kerkdiensten/online/
http://www.cgk-aalsmeer.nl/kerkdiensten/opnames/

