
 

 
Visie Als Christelijke Gereformeerde Lijnbaankerk willen wij in Aalsmeer een gemeente zijn 
die zich van harte inzet om mensen, van binnen en van buiten, God en elkaar te laten 
ontmoeten én dienen én liefhebben. Alles wat wij doen staat in dit teken. 

LITURGIE DANKDAG 4 NOVEMBER 2015  

Liturgie voor de AVONDDIENST 
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
19.30 uur 
 
Thema voor de dienst: 
`Aanvaard - onder dankzegging.´ 
 
Voorganger: ds. Pim Hogenbirk 
Organist: Jan Terlouw 
 

 
Begroeting 

 
Intochtslied Gezang 465: 1, 3 en 5 

 

Inkeer in stilte 
Woord van toewijding 
Groet van God 

 
Psalm 95: 1 en 3 

 
Gebed om Woord en Geest 

 
Lezing: 1 Timotheüs 4: 1-5 (HSV) 

 
Gezang 408: 1 en 2 

 

Verkondiging over 1 Timotheüs 4: 4-5 
`Aanvaard - onder dankzegging.´ 

 
Gezang 390: 1 en 2 

 Offer der dankzegging 

 

De gebeden: 
- dankzegging 
- persoonlijk gebed 
- het gezamenlijk bidden van 

het ``Onze Vader`` 
 

 
Gezang 322: 1 

 

Inzameling van de gaven der 
dankbaarheid  

 
Psalm 136: 12 en 13 

 
Zegen 

 
Gezang 456: 3 

  

  
 

Uitleg liturgische schikking Dankdag 
 
Op de zuil en daaronder, en ook op de ouderlingenbank, zien we veel  
groenten en vruchten als symbool voor ons werk waarin we gezegend 
worden. 
De doeken zijn van jute. Het zwarte doek verwijst naar de grond waarin we 
telen.  
De groenten zijn biologisch verantwoord geteeld. Ook ons werk zou zuiver en 
schoon moeten zijn. 
Het zijn geen perfect uitziende groenten en vruchten maar wel uitstekend 
eetbaar. Ook wij zijn niet perfect maar toch waardevol in Gods ogen.  
Hier en daar heeft een beestje een hapje genomen of een gangetje gemaakt.  
Ook wij mogen delen van de overvloed die we krijgen.  
 
Er is veel om dankbaar voor te zijn! 
 

 

 


